
Activiteiten tijdens de verhuis terug naar het DC 

Eind juni zijn we verhuisd van St.-Jan in de Kerkstraat naar ons eigen dagcentrum in de 

Reenstraat.  

Wat hebben wij het goed gehad in St-Jan. We hadden er alles wat we nodig hadden om 

het voorbije half jaar te overbruggen zodat ze in de Reenstraat konden verbouwen. We 

hebben er veel plezier gemaakt. En zelfs samengewerkt met school De Stip. We leerden 

zo onze nieuwe buren beter kennen. Van de kinderen tot, leerkrachten, directie en 

logistiek, ... iedereen was even vriendelijk.  

Maar eerlijk is eerlijk we zijn ook wel weer blij dat we terug konden naar onze 

vertrouwde omgeving.  

Om de verhuizers de kans te geven om al ons materiaal op de juiste plaats terug te 

zetten, planden we 2 dagen activiteiten in vanuit De Garve. We gingen van daaruit 

wandelen, snoezelen in MarkSaam, film kijken in ‘t Onkrooid , deden een kwis en 

konden er verschillende spelletjes spelen.  

Van één van de spelen zijn de bijhorende foto’s. Eén tegen allen. Dat betekende in dit 

geval de begeleiding tegen de cliënten. Wat hebben we gelachen. We moesten 

verschillende opdrachten doen. Om ter meest wasknijpers op iemand van je ploeg 

steken, om ter eerst een balpen in een flesje laten zakken, knikker-in-de-lepel-race, 

flesjes vullen met water, foto’s van cliënten op juiste volgorde van leeftijd leggen, 

ballonnen overbrengen tussen 2 spelers, ... 

De cliënten beweren dat zij gewonnen hebben, maar de begeleiding vindt van niet. 

Volgens Noa die alles in goed banen leidde (presenteren, jury, ...), hadden de cliënten 

gelijk.  Dus... jammer maar helaas de begeleiding is verloren. 

Dankjewel aan alle verhuizers, planners, activiteiten-organisatoren, ... maar vooral 

cliënten om de verhuis zo vlot te laten verlopen en van deze 2 dagen zo’n toffe dagen te 

maken. 

 



 

 

 


